


 YOOOOOO WELPEN! De allerlaatste klaroen van het jaar, maar wel de leukste! 

 Hebben  jullie  ook  een  brief  van  Bilbo  de  hobbit  gekregen?  Wij  hebben  met  de  leiding  alvast 
 besloten  dat  we  hem  moeten  helpen!  Daarom  gaan  we  dit  jaar  op  kamp  naar  Midden-Aarde 
 om die stomme Sauron te tonen wie de echte  Lord of  the Rings  is! 

 Jullie  kunnen  per  paard,  eenhoorn,  of  griffoen  (of  auto  als  je  echt  geen  andere  optie  hebt) 
 naar  ons  kampterrein  komen  op  21  juli  om  11u  .  Op  28  juli  rond  17u30  zal  onze 
 olifantencaravan  (ook  wel  een  bus  genoemd)  jullie  afzetten  aan  onze  lokalen  .  Waar  ons 
 kampterrein  is  en  hoe  je  daar  het  snelste  raakt,  kan  je  vinden  op  onze  website  bij  de  info 
 van kamp. Daar kan je je ook meteen inschrijven en je medische fiche invullen. 

 Kom  op  de  eerste  dag  verkleed  als  de  held  die  jij  wilt  zijn  op  dit  avontuur.  Midden-Aarde  is 
 een  divers  land  met  dwergen,  elfen,  orcs,  tovenaars,  ridders,  …  noem  het  maar  op!  Er  zijn 
 dus veel opties. Vergeet voor de eerste dag ook zeker geen  lunchpakket  mee te nemen! 

 WAT MOET IK ZEKER MEENEMEN? 
 ●  verkleedkleren (die je aanhebt bij aankomst) 
 ●  scoutsdas (met je naam op, anders raak je hem snel kwijt) 
 ●  minstens één extra scoutsstuk voor de opening 
 ●  je  identiteitskaart  , die geef je af aan de leiding  bij aankomst 
 ●  een gamel, bestek, beker en keukenhanddoek 
 ●  een goede regenjas (als je een regenbroek hebt kan dat ook wel handig zijn) 
 ●  een  aansluitende  zwembroek  (veel  zwembaden  laten  ons  niet  binnen  met  een  losse 

 short) 
 ●  zonnecrème 
 ●  een zaklamp 
 ●  een set kleren die  echt echt vuil  mogen worden 
 +  op de site van de scouts staat een volledige bagagelijst 

 WAT LAAT IK ZEKER THUIS? 
 ●  speelgoed (tenzij het een deel is van je verkleedkleren) 
 ●  een gsm of smartphone 
 ●  (zak)geld 

 TIPS VAN DE LEIDING 
 Voor  de  leiding  is  dit  niet  ons  eerste  kamp,  dat  betekent  dat  wij  oud  beginnen  te  worden, 
 maar ook dat we wel al wat ervaring opgedaan hebben. 

 ●  Je  kan  een  veldbed  of  een  luchtmatras  meenemen,  wij  raden  aan  om  een  veldbed  te 
 kiezen omdat je dan verder van de grond ligt en dus makkelijker droger kan blijven. 

 ●  Zorg dat je voor en achternaam in al je kleren staat, anders raak je snel dingen kwijt. 
 ●  Denk eraan dat  alle  kleren die je meeneemt vuil kunnen  worden. 
 ●  Zorg  dat  de  adressen  en  postzegels  al  op  je  enveloppen  staan  voor  als  je  brieven 

 schrijft. 
 ●  Als  je  snoep  wil  meenemen,  geef  dat  dan  op  de  eerste  dag  af  aan  de  leiding  zodat 

 wij dat over de groep kunnen verdelen. 
 ●  Op  kamp  doen  we  allerlei  activiteiten  in  goed  en  minder  goed  weer,  dus  het  is  best 

 handig  om  wandelschoenen,  loop/sportschoenen  en  ook  waterdicht  schoeisel  mee  te 
 nemen. 

 ●  Pak kleren mee voor goed en slecht weer, in België is het weer nogal wispelturig. 



 Als  je  nog  vragen  hebt,  mag  je  ons  altijd  contacteren,  dat  kan  via  mail  of  door  ons  te  bellen. 
 We helpen je met plezier verder! 

 mail:  welpen@scoutshaachtstation.be 
 telefoonnummers:  https://www.scoutshaachtstation.be/adres.php#Welpen 

 Hopelijk komen jullie allemaal mee op ons epische avontuur!! 

 Groetjes! 

 Raksha  Jacala 

 Baloe  Grijze Broeder 

 Bagheera 
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